
Tijdrit Texel zaterdag 6 september 2008 

 
Na maanden geen tandemwedstrijden samen te hebben gereden, omdat deze er 

niet waren,  was het eindelijk weer zover. Een tijdrit op Texel over een afstand 

van 28.48 km. 

Gekleed in het rood-wit-blauw, en zelfs rijdend op rood-wit-blauwe Vredestein  

banden, namen Jeroen Lute en ik deel aan dit evenement. 

Na warm rijden staan we om 15:22 aan de start. In Jeroen heb ik alle 

vertrouwen, hij is goed in vorm en heeft veel gekoerst. Bij mezelf ben ik 

benieuwd hoe het zal gaan na een lange periode van geen wedstrijden. 

 

De tijdrit gaat langs een dijk en halverwege is het keren en dezelfde weg terug. 

Op de heenweg ligt al gauw het grootste verzet erop want we hebben de wind 

in de rug. Hierdoor worden snelheden van 65 km/h. gehaald. 

Maar dan, dan is het omkeren en ervaren hoe windkracht 7 tegen is. Dit is wel 

even wat anders als de heen weg. Het tempo zakt dan ook aanzienlijk en het is 

hard werken. 

 

 
Volle inspanning tegen de wind in 

 

Na 39 minuten en 43 seconden zit het erop en komen we over de streep. De 

terugweg leek stukken langer als de heenweg maar was toch echt niet het 

geval. We eindigen met een tijd van 39 minuten en 43 seconden. Dit is tevens 

de snelste tijd bij de tandems en dus is de overwinning voor ons. 

 
 


