
Tijdrit Nijland (Friesland)

Vrijdagavond 29 mei hebben Jeroen en ik  weer in ons vertrouwde rood-wit-blauwe Ruiter tenu mee
gedaan aan een individuele tijdrit op de weg over een afstand van 19 km in het Friese Nijland. Door
bemiddeling van de bondscoach Eelke van der Wal mochten we starten aan deze tijdrit waar ruim 100
deelnemers van start gingen in allerlei categorieën.

Voor ons was deze tijdrit een extra training ter voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd welke we op 6
en 7 juni in Gippingen, Zwitserland, willen rijden.

Foto www.numberseven.nl

We zijn de enigste tandem welke tussen de solorenners mee rijd. Na een tijd van 25 minuten en 21
seconden, wat een gemiddelde snelheid van 45.90 km/uur betekende, passeren we de finishlijn en zit het
er op voor ons. Dit was overall de tweede tijd.

Met vriendelijke groet
Richard Bonhof

www.dutch-tandem.nl


